WAK optredens solisten en compleet IntervOcaal 27-10-2021

Op woensdag 27 oktober verzorgde, in het kader van de Week van de Amateurkunst, IntervOcaal
twee optredens. Om 16.45 uur trad een kleinkoor (4 vrouwen- en 4 mannenstemmen) met Sarko en
Lily als solisten op in een uitzending van 1Twente. Tijdens dit optreden van een kwartier werd ook
een interview met Diet en een aantal koorleden ingelast. Om 20.30 uur hadden we een soort
openbare repetitie in de Theaterzaal va Prismare, ook toegankelijk voor publiek. Beelden van de
optredens van de solisten zijn te vinden via deze link:

Multicultureel koor IntervOcaalgeeft dag 4 van de Week van de Amateurkunst kleur - YouTube.

Over het optreden van de rest van IntervOcaal, gaat het onderstaande verslag.

Vanaf het podium konden we niets zien van het publiek, gelukkig merkten we wel dat het
enthousiast op ons reageerde. Al bij ons eerste nummer wist Diet ons publiek bij het optreden te
betrekken: bij het lied ‘Ja dan duia’ deed het publiek ook een stem mee en vormde het samen met
onze stemmen een perfecte echo. De stemming zat er dus gelijk goed in. Na ieder nummer volgde
een uitgebreid applaus.

Het samen zingen benadrukten we nog eens met het lied ‘Singin all together’, waarbij we eerst
gewoon in echo zongen en er later kleine variaties aan toevoegden.

Hierna volgde de eerste solo door Brigitte: ‘My favourite things’. Na de solo volgden we als koor
natuurlijk ook. Zingen blijft tenslotte ook een van onze favourite things.

De volgende Indonesische solo kwam volledig van Lily: ‘Bubuy Bulan’. Omdat dit eigenlijk een
openbare repetitie was, was dit toegestaan. Al voelde de avond eigenlijk gewoon als een optreden.

Het volgende nummer dat we zongen was ‘Everybody love my baby’, waar we gelukkig vier
verschillende partijen voor hadden die we enthousiast door elkaar konden zingen.

Vahap zong helemaal alleen zijn solo ‘Elfida’.

Het lied ‘I like the flowers’ zongen we uiteraard weer gecombineerd met ‘Blue moon’ en ‘Always look
on the bright side of life’. Het publiek deed enthousiast mee tijdens het optreden en vormde ook
weer een partij, wat voor een hoop verbinding zorgde.

Sarko zong zijn solo ‘Yerkir indz hamar’, wat we gelukkig al zo vaak geoefend hadden dat we het na
de solo ook met zijn allen konden meedoen.

Bij de ‘Hymn to freedom’ gaf Diet aan dat dit lied in deze periode erg belangrijk voor haar is, ze gaf
daarbij aan wat voor een bijzonder gevoel het was als mensen in de afgelopen periode een solo bij
haar kwamen inzingen. Zelf sprak de tekst me vandaag weer extra aan.

En natuurlijk sloten we af met ons lijflied ‘Blij in Enschede.’
Na afloop van het eindapplaus zette Diet ‘I like the flowers’, ‘Blue moon’ en ‘Always look on the

bright side of life’ weer in, waar het publiek ook weer enthousiast aan meedeed. Wat was het een
mooie avond en wat hadden we een fijn publiek. We zijn er weer.



